240623 - Jefta - samen-leven (samenleving)

Dia 01
Intro.

Vorige week heeft Hans het gehad over het eeuwige leven.
Wat is dat?

Het leven van Jezus draait om verbinding.
Verbinding met Vader, Zoon en Geest.

En dat eeuwige leven begint nu, in het heden.

Daarna is Hans verder gegaan met geloven. Het eeuwige leven kun je ontvangen door
geloof.
Geloven door Jezus te volgen.

Allemaal waar en amen.

Ik wil vanmorgen hier op doorgaan en een blokkade tackelen die zo vastgeroest zit in onze
maatschappij: de moeite tussen individualisme en verbinding

Kort gezegd: ik heb jarenlang gedacht aan het eeuwige leven als een ticket naar het hemelse
paradijs.
Ik ben verzekerd dat ik naar de hemel ga en eeuwig zal leven.

We zongen vroeger ook liederen met teksten over
volle verzekering, Jezus is mijn!
wat geeft dat rust aan het volgzaam gemoed

Dat is waar, maar erg individualistisch. Ik heb Jezus aangenomen en daarom ben ik een kind
van God en zal ik eeuwig leven.

En het is gebaseerd op een juridisch denken - een verzekering dat jij niet veroordeeld wordt
tot de hel, of verloren gaat.

Okay, dat is allemaal waar tegenover De Wet, en ik ben er erg gelukkig door geworden, maar
heeft mij wel met de vraag geconfronteerd:

Waarom ga ik dan nog naar de kerk?

Gered ben ik al!

Leren Jezus te volgen vindt toch vooral in mijn dagelijks leven plaats?

Er moet dus iets meer zijn aan mijn geloof en dat eeuwige leven.
En dat is: het hele reddingsplan zien vanuit liefde in plaats van juridisch en vanuit ons samen
in plaats van individualistisch.

Dus een kader van liefde en relatie tegenover wet en individu alleen

En weet je: dat kraakt mijn hersens en mijn beleving!
Daarover gaan denken is een bom onder mijn westers denken.

Laten we eens vanuit samen en liefde naar onze bestemming - het eeuwige leven gaan
kijken.



God heeft een bestemming met ons: het eeuwige leven.

Dat biedt Hij ons, als mensheid aan.

Of aan ons als gemeenschap, gezin, in ieder geval niet aan ons als losse individuen.
En de basis is liefde!

Alzo lief had God de wereld (inclusief jou, niet Hij had jou lief exclusief uit de wereld)

Dia 02
Ik dien mijzelf dus te zien als onderdeel van een groter geheel.
Altijd in verbinding met anderen en met Vader, Zoon en Geest.

Wat is het doel van gemeente zijn?
Samen in verbinding zijn met elkaar en met God. Samen-leven

Kijk eens vanuit God in het OT:

Het thema in het OT is steeds weer:

Ik zal u tot God zijn en jullie mijn volk!

In het NT kun je volk en gemeente uitwisselbaar noemen.

Waar begint het? Waar begint God?

Gen 1:26:
God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken.

2 Kor 3:18
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de
Geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Wij dus, wij allen!

Okay nu even wat dieper ingaan op dat proces van veranderd worden.
En de rol van de Heilige Geest in dat proces.
De verbinding met Vader, Zoon en Geest

(1 Kor 3 gaat over de Geest die de sluier van het Oude Verbond wegneemt)

Dia 03

Wij allen in verbinding betekent van hier naar daar!

Niet en/of, maar een proces van groei!

Van persoonlijke omgang met Vader Zoon en Geest naar gemeenschappelijke omgang met
Vader Zoon en Geest.

Van persoonlijk optrekken met God naar samen optrekken met God.

Het OT, of het volk Israél dient ons als voorbeeld.

Het volk Israél is een volk dat bevrijd werd uit slavernij, door de Rode Zee bevrijd werd en
aan de andere kant van de zee in het beloofde land kwam, toch?

Nee, ze moesten 40 jaar door de woestijn!

Een volk dat bevrijd was, maar toch nog 40 jaar als een bevrijd volk door de woestijn moest
trekken. 40 jaar!

Dia 04



Kijk eens naar die kaart en de kortste weg - de handelsroute - de weg van het geld en van
het gemak! De weg die Jozef en de broers van Jozef hadden genomen.

Kun je je voorstellen dat een van de Israélieten tegen zijn buurman zou zeggen: "We gaan nu
weer naar het zuid-oosten! Daar kwam Jozef niet vandaan... Volgens mij ligt mijn
bestemming juist in het Noorden!"

Waarom 40 jaar?

Omdat ze ondanks die bevrijding, die bestemming nog niet in bezit konden nemen vanwege
angsten en ongeloof. Ze waren wel uit Egypte bevrijd, maar Egypte was nog niet uit hen
bevrijd.

Met onze (eigen) bekering en (eigen) doop zijn we er nog niet. Ons paspoort is wel
verzekerd, maar we zijn nog steeds op reis.
En... niet alleen!!!

En ons ticket naar de hemel is niet onze bestemming.
Nee het leven van Vader, Zoon en Geest met ONS, daar gaan we naar toe en op weg.

Jij en ik zijn na onze bekering en doop niet direct de volmaakte kinderen van God, hoewel
God ons zo wel ziet. Hij ziet ons heus wel als enkel kind, maar zijn plan is met het gezin.

Paulus zegt ook dat met de doop de heilige Geest ons doopt in het Lichaam!
We worden onderdeel van iets groters.
Samen!

Hoe leidde God Israél door de woestijn naar het Beloofde Land?
Vuurkolom en Wolkkolom

Hoe leidt God ons (en niet individueel) naar zijn gelijkvormigheid?
Door verbinding met de Geest.

Dia 05

Het proces dat samen leven heet:

2 Kor 3:18

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de
Geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Dat proces doet de Geest in ons en door ons!
De Geest, de wolkkolom die ons overdag leidt door de woestijn.

Dia 06

De Wolkkolom overdag!

Dat lijkt mooi:

Mooie dag, lekker zonnetje, manna te over, water uit de rots als we klagen over dorst.
Vandaag: de mooie diensten, de spontane groei, de wonderen tekenen en zegeningen die
God geeft. Het gaat lekker goed met mij!

Maar er hoort ook bij: klagen...

Klagen dat het manna niet meer variaties kent dan mannasoep, mannaburger, en mannatoast
en dat de kok die niet goed heeft klaargemaakt.

Vandaag: saaie dienst, altijd hetzelfde, verplichtingen waar je geen zin in hebt... enz.



Ook het meten van wat we doen aan de bijbel, aan de letter.
Is dit wel bijbels? Want dan kunnen we discussiéren.
Leren de vragen te stellen: Is dit wel Christelijk, Christus - gelijk

Jezus die gestalte in mij wordt, wanneer ik de ander blijf liefhebben, vergeven kan,
barmhartigheid en ontferming betoon.
Wanneer ik groei in zachtmoedigheid en nederigheid.

Deze week las ik een mooie quote:

Leerstellige deskundigheid garandeert nooit geestelijke volwassenheid.
Spirituele volwassenheid (of het gebrek daaraan) komt volledig tot uiting in conflicten - in
verbinding dus!

Dus de wolkkolom leidt ons overdag met mooie weer en door onze dagelijkse strubbelingen.
Waarin we steeds meer Egypte leren loslaten. Egypte - Ik Mij en Mijzelf.

In de woestijn leren we vrijwillig ons kruis op te nemen en te sterven aan onszelf zodat
Christus meer in mij kan opstaan.

Dia 07

En de vuurkolom?

De vuurkolom leidt ons in de nacht. De nacht die soms ook over ons kan komen.
De nacht van gevaar, duisternis die ons wil overvallen.

De nacht waarin je niet je kruis op je neemt maar gekruisigd wordt.

De nacht waarin de Geest ons door het duister dal leidt.

Daarin is de Geest van vuur onze bescherming.

Het vuur dat alle duisternis om mij heen of zelfs in mij verteert, zonder mij te verbranden.
Die Geest van vuur is Gods liefde.

Liefde als een verterend vuur, dat alles wat tegen de liefde ingaat verbrandt, maar de drager -
de kruik, de mens, niet verteert.

Soms hoor je: God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig!
Alsof dat een tegenstelling is en God schizofreen is!
God is rechtvaardig in zijn liefde.

Johannes zegt: God is liefde. PUNT

En die liefde is een verterend vuur, verterend voor alles wat tegen die liefde ingaat.

Gods liefde krijgt in mij gestalte wanneer er steeds meer liefdeloosheid bij mij verbrandt.
Gods liefde krijgt in mij gestalte wanneer er steeds meer Geesteloosheid bij mij verbrandt.
Gods liefde krijgt in mij gestalte wanneer er steeds meer wetticisme bij mij verbrandt.
Gods liefde krijgt in mij gestalte wanneer er steeds meer negativiteit bij mij verbrandt.
Gods liefde krijgt in mij gestalte wanneer er steeds meer Jezusloosheid bij mij verbrandt

Gods liefde groeit in mij wanneer ik sterf aan Ik MlJ en IK
En mijn leven leer te geven voor mijn vrienden, voor de ander!
Dat is Christus, die in mij gestalte krijgt.

Ik sluit af met no een maal onze tekst te herhalen.
2 Kor 3:18



Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de
Geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Ik kan mij geestelijke groei niet los zien van mijn verbinding met
1: Vader Zoon en Geest,

2: andere kinderen van God en

3: mijn naasten.

Het eeuwige leven, dat steeds minder leven van Henk en steeds meer leven van Christus
wordt door samen op te trekken door de woestijn van dit leven.

Amen



